"Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers"

De "Voorspellingen van Nostradamus" werden niet in het jaar 1550 geschreven door
de Provencaal Michel Nostredame, maar in de periode van 1323 tot 1328 door een
cisterciénzermonnik, wiens moedertaal het Picardisch was. De werkelijke auteur van
de Centuries was Yves de Lessines, prior van de Cisterciénzerabdij van Cambron, in
het Belgische Henegouwen.

Deze verbluffende bewering is de conclusie die Professor Rudy Cambier trok na
jarenlang onderzoek en analyse van de teksten van Nostradamus. Rudy Cambier
concludeert dat de taal niet de taal is van de eeuw van Nostradamus, maar die van
Henegouwen in de veertiende eeuw. In de eerste drie kwatrijnen wordt de sleutel
gegeven. Daarin zegt de schrijver wie hij is, waar hij zich bevindt, welke functies hij
bekleedt, voor wie de tekst bestemd is en hoe hij moet worden gelezen.

Met deze sleutel slaagt Rudy Cambier erin de profetieén te vertalen. Op verbluffende
wijze achterhaalt hij de plaats van de schat van de Tempeliers.

Hij heeft Marc vanden Daele geholpen om deze voordracht te geven. Daarmee is
voor hem een waar avontuur begonnen. Hij heeft de streek van de Tempeliers
mogen herontdekken en hem werd de schuilplaats getoond van de schat. Tijdens zijn
voordracht toont hij met foto's en andere feiten aan dat Nostradamus nooit beseft
heeft dat hij de sleutel in handen had om het geheim van de Tempeliers te
ontfutselen.

Marc vanden Daele (°1951) is een leraar wetenschappen.
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Met de Centuries krijgt deze tafel (Kerk van Moustier) betekenis.




