
 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

U ZIJT WELLEKOME 2016 

 

Samen kerstliederen zingen met Davidsfonds Wondelgem. 

 

Al voor de vijfde maal organiseert Davidsfonds Wondelgem  " U zijt wellekome ", de 

gezelligste kerstsamenzang van Vlaanderen. Samen met familie of vrienden kan men  op 

100 plaatsen in Vlaanderen terecht om op een originele manier het kerstverhaal te 

herbeleven en tegelijkertijd het goede doel te steunen.  

 

U zijt wellekome is een gezellige kerstsamenzang voor jong en oud. Op maandag 26 december 

2016 kan je samen met je familie of vrienden waaronder Sint-Catharinakerk – Vroonstalledries te 

Wondelgem, terecht om mee Kerstmis te beleven op een sfeervolle en originele manier . We 

zingen een 12-tal ‘vergeten’ Nederlandstalige kerstliederen en herbeleven een stukje erfgoed. Je zingt 

op die manier eigenlijk het kerstverhaal. Samen zingen staat centraal, onder begeleiding van een 

ervaren zangleider en een organist. In  Wondelgem is Guido Bracke koorleider van dienst. De organist 

is Luc Latte. Iedere deelnemer krijgt ter plaatse ook een gratis zangbundel. 

 

De naam "U zijt wellekome" is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Nederlandstalige 

kerstliederen: "U zijt wellekome". 

Zing dus mee en herontdek de kerstliederen uit je jeugdjaren of een aantal pareltjes uit het verleden. 

Graag tot op tweede kerstdag! 

 

Een mooi muzikaal intermezzo wordt gespeeld door de zussen Helena en Hanna Deny. 

 

Aansluitend is er de “Eindejaarsreceptie” in de kerk. 

 

Praktisch 

Datum: maandag 26 december 2016 

Uur: 16 u. 

Plaats: Sint-Catharinakerk – Vroonstalledries te Wondelgem 

Contactpersoon: Nadine Lenssens (0485/71.75.95) 

 

 


